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IJSVOGEL e een roman over onbereikbare liefdes
Beeldhouwen met taal

Lotta Blokker over haar debuutroman Jfsvogel.

Door ANNEMIEK KLOEK

It’s a boy, 2014, brons.

Je bent al jaren actief als beeldhouwer. Waarom besloot je
een boek te schrijven?

,.Het beeldhouwen en het schrijven zijn met elkaar
verbonden. [k ben veel bezig met emoties, de taal van
het lichaam, en ik probeer die gevoelens via figura-
tieve beelden te onderzoeken en vorm te geven. De
beelden worden op een bepaalde manier mensen van
vlees en bloed, ze leven als personages in me door.
In het beeld Hours verbeeld ik een jonge man die het
ontzettend moeilijk heeft en in het beeld It’s a boy
probeer ik de worsteling van zijn moeder in beeld te
vangen. Uit die beelden zijn de personages Erik en
Thijs voortgekomen. Uit het beeld dat ik van de foto-
journalist Kevin Carter maakte, is het personage Max
ontstaan. In mijn beelden maak ik mensen van klei
en was, in [Jsvogel maak ik mensen met woorden.”

Het personage Lieke is beeldhouwer. Lijk je op haar?

,.Er zit ongetwijfeld een deel van mij in Lieke, maar
niet meer dan in mijn andere personages. Ik koos
voor dat beroep, omdat ik de bronsgieterij een intri-
gerende setting vind. Ik heb een karakterstudie van
Lieke gedaan, waarin ik kernmomenten uit haar le-
ven heb uitgediept. Dat is allemaal niet in het boek
terecht gekomen; ik wilde alle focus leggen op de
verliefdheid, maar zo bracht ik haar in mezelf tot
leven.”

Lieke is verliefd op Vincent, een medewerker van de brons-
gieterij. Ze houdt de verliefdheid geheim, hij is namelijk
getrouwd en heeft een zoon. De meeste mensen laten het
los en kijken verder, maar Lieke blijft jarenlang naar hem
verlangen. Waarom?

..Verliefdheid is een heerlijke gekte als het wederzijds
is en je kan samensmelten, om langzaamaan weer
in een kalmere gemoedstoestand terecht te komen.
Als de liefde niet tot bloei komt, kunnen de verliefd-
heidshormonen door het lichaam blijven gieren.
Lieke is er vatbaar voor. Het onvervulde verlangen
beheerst haar leven. Alles aan Vincent vindt ze leuk,
lief en opwindend; het is obsessioneel. Je zou haar
gedrag kunnen vergelijken met dat van een junk die
probeert af te kicken. Ze verlangt voortdurend naar
hem, maar ze kan hem wegens omstandigheden niet
veroveren. Onbeantwoorde liefde kan een heftige
verslaving zijn, maar ook een voedingsbodem voor
de creativiteit. Als haar liefde voor Vincent zou zijn
beantwoord, dan had ze waarschijnlijk niet zo’n
krachtig oeuvre opgebouwd.”

Vincent heeft ook gevoelens voor Lieke. Zijn vrouw is op
hem uitgekeken, ze gaat vreemd, toch blijft hij haar trouw.
Wat bezielt hem om niet voor Lieke te kiezen?

Over I)svogel:

‘Lotta Blokker schrijft klassieke verhalen, verl, d
en precies, altijd met een twist.”
Kees 't Hart

‘Net als in haar andere kunst, beeldhouwen, onder-
zoekt Lotta Blokker in haar roman de eenzaamheid
van lichamen en het verlangen samen te vallen met
iets, met iemand. Zoals haar beelden proberen ook
de gepassioneerde hoofdpersonen in IJsvogel zich te
ontworstelen aan de vorm die hen gevangen houdt.’
PF. Thomése

Lotta Blokker, JJsvogel, 192 pagina’s (uitg. Querido) is
verkrijgbaar in de (online) boekhandel

y

»Vincent is een trouwe hond die zijn gezin bij el-
kaar wil houden. Een klein, liefdevol gebaar van zijn
vrouw is voor hem al voldoende om er weer een hele
tijd tegenaan te kunnen. Aan de ene kant is het mooi
dat hij een tevreden mens is, aan de andere kant is
het tragisch dat hij zijn hart niet volgt. Je zou kun-
nen zeggen dat hij passief is en de jaren dromend
laat passeren. Maar vanuit de nuchtere Vincent be-
keken, begrijp ik zijn geduld ook wel. In plaats van
de confrontatie aan te gaan en allemaal geforceerde
oplossingen te zoeken om zijn huwelijk nieuw leven
in te blazen, kiest hij ervoor om zijn vrouw de ruimte
te geven die ze blijkbaar nodig heeft. Die egocentri-
sche midlifecrisis passeert wel weer, denkt hij. On-
dertussen fantaseert Vincent er zelf ook op los. Aan
de buitenkant is hij een trouwe echtgenoot, maar

Hours, 2009, brons.



.
Kevin Carter, 2016, brons.

vanbinnen verlangt hij vurig naar Lieke. Ik heb ge-
probeerd om de langslepende verliefdheid tussen
Lieke en Vincent met een roze bril op te schrijven. Ze
idealiseren elkaar en draaien als pubers om elkaar
heen. Ze maken een groot deel uit van elkaars inner-
lijke leven, maar in de werkelijkheid blijft het bij een
praatje tussen de zaken door.”

In het eerste deel van JJsvogel staan de omstandigheden de
liefde in de weg, in het tweede deel is de liefde onbe-
reikbaar door de dood en in het derde deel zit er letterlijk
een glasplaat tussen de p ges: Max filmt vanachter

zijn raam een vrouw en haar dochtertje. Hij is een voyeur

en toch voelde ik genegenheid voor hem. Zoek je naar de
nuance in je personages?

.Ja, het leven is niet zwart-wit. Max is een getrauma-
tiseerde videojournalist die enorm veel leed heeft

Lotta Blokker

Als Lotta Blokker (1980, Amsterdam) tijdens
een middelbare school-excursie in het Parijse
Musée Rodin komt en het werk van de Franse
beeldhouwer Auguste Rodin ziet, voelt dat als-
of haar bestemming wordt bepaald. ‘Dit moet
het zijn’, denkt ze, kijkend naar Rodins stuk-
ken. Op haar negentiende vertrekt ze naar Ita-
lié om aan de Florence Academy of Art beeld-
houwen te studeren. Haar talent valt op en nog
voor het einde van haar studie geeft ze zelf les.
In 2006 opent ze een atelier in het centrum van
Amsterdam, waar ze haar figuratieve beelden
ontwikkelt. Ze was Kunstenaar van het Jaar
2022. Isvogel is haar eerste boek.

Lotta Blokker.

Te bezichtigen

Het bronzen beeld I am here now van Lotta
Blokker van 3,5 meter hoog is onlangs ge-
plaatst in Holland Park Diemen. Het beeld
staat in de vijver van het Thérese Schwart-
zepark. De inwoners van Holland Park en
de gemeente Diemen kregen het beeld ca-
deau van Bergwijkstadspark BV en Invesco
Real Estate. Zij ontwikkelden een deel van
Holland Park en wilden met het kunstwerk
nieuwe bewoners welkom heten en de ge-
meente bedanken voor de jarenlange sa-
menwerking.

Lotta Blokker over het beeld / am here now:

..De wereld om je heen raast maar door.
Soms is het leven zo druk, dat er weinig
tijd over blijft om te leven. Een jonge man
staat op het water in de vijver en weerspie-
gelt in het water. Hij staat op blote voeten
en draagt een los vallende broek, alsof hij
zojuist uit bed is gestapt. Zijn ogen zijn ge-
sloten, maar zijn lichaam opent zich. Het
beeld van deze jonge man symboliseert een
rustmoment, waarin hij verbinding maakt
met zichzelf en met zijn omgeving. Of het
nu regent, sneeuwt, stormt of zonnig is, de
jonge man helpt de bewoners van Holland
Park eraan herinneren om af en toe te ge-
nieten van het moment. Je hebt niets meer
nodig om gelukkig te zijn.”

DE KUNSTKRANT maart/april 2025 PAGINA 29

Detail van I am here now. Foto Marcel van den Broek.

gezien. Te veel. Hij kan niet meer. Zijn redding is de
komst van een vrouw en een meisje die dagelijks het
plein voor zijn huis bezoeken. Hij pakt zijn camera
weer, maar nu filmt hij niet de pijn en het verderf,
maar vreugde en onschuld. Na een moeilijke peri-
ode begint zijn lichaam weer liefde te voelen en ook
seksueel verlangen. Keuren we zijn voyeurisme af, of
gunnen we het hem? Die vraag vind ik interessant.
Als je te horen zou krijgen, dat iemand jarenlang
een moeder en een kind stiekem heeft gefilmd, dan
is hij een griezel. Maar omdat dit verhaal vanuit Max
is geschreven, voel je mededogen voor hem. Dat is de
kracht van het invoelend vermogen, daar kan je de
rancune mee verdrijven.”

De verzameling videocassettes van Max krijgt een waarde-
volle betekenis. En in het tweede deel van Jjsvoge/ hebben
de geschreven verhalen van Thijs, de jonggestorven zoon
van Erik, een verbindende rol. Wat wil je daarmee zeggen?
,Jaren geleden las ik een prachtig gedicht van Rainer
Maria Rilke over onbereikbare liefde: You who never
arrived. Ik leerde het gedicht uit mijn hoofd zodat ik
het altijd bij me had. Laatst drong tot me door dat
het gedicht onbewust een grote rol heeft gespeeld in
IJsvogel. De laatste zin is: ‘Who knows, perhaps the same
bird echoed through both of us, yesterday, separate, in the
evening.” Die zin galmt door in IJsvogel. Het leven is
een kruisbestuiving! Het lezen van een gedicht of
verhaal, het bekijken van een film, een ontmoeting
met een vreemdeling; soms komen we ergens mee in
aanraking dat onze levens enorm kan beinvloeden.
Erik is een vader in diepe rouw die worstelt met zijn
tekortkomingen als vader. Hij wordt door een verhui-
zing gedwongen de kamer van zijn overleden zoon
uit te ruimen. Dan vindt hij plotseling een ansicht-
kaart waarop een onbekende iets liefdevols heeft
geschreven. Die woorden helpen hem om weer een

klein stapje naar levensvreugde te zetten. De perso-
nages in IJsvogel hebben veel invloed op elkaar, zon-
der dat ze dat van elkaar weten.”

De personages zijn op verschillende manieren met elkaar
verbonden en er zitten overkoepelende thema's in het boek,
maar de ijsvogel komt maar een keer voorbij. Waarom heb
je voor die titel gekozen?

..Het is een symbolische titel. De personages zijn als
het ware bevroren; in een obsessieve verliefdheid, in
een liefdeloos huwelijk, in een heftig rouwproces, in
een depressie. Ze kunnen allemaal om verschillende
redenen niet voluit leven, niet hun vleugels uitslaan.
In het boek staat een motto van Vincent van Gogh:
‘Wat de rui is voor de vogels, de tijd dat ze hun veren verlie-
zen, dat zijn de tegenslag of het ongeluk, de moeilijke tijden
voor ons mensen.’ De personages zitten in de rui, maar
de veren zullen weer komen.”

Bij te wonen

Op 23 maart om 14.00 uur geeft Lotta Blokker
een lezing over haar beelden en de totstandko-
ming van haar debuutroman IJsvogel in boek-
handel Scheltema in Amsterdam. Daarna zal er
een signeersessie plaatsvinden.

Zie voor meer informatie www.lottablokker.com



